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Trudy Nieuweboer-Kuip 

Kleingouw 199 

Lieneke Dekker-Bes 
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STENCILWERK EN BUNDELING: 

Joop Bakker en Kees Slagter 

 

VERSPREIDING: 

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26 

en de Kontaktgezinnen 

 

KOPY INLEVEREN: 

email: andijkkontakt@gmail.com 

 

 

PASTOR: André Dekker 

tel.: 06-28449410 

email: pastorandredekker@ziggo.nl 

 

PAROCHIEKERK: 

Bangert 6, Andijk 

Website: http://andijk.rkregiowh.nl/ 

 

CONTACTADRES en 

OPGAVE INTENTIES: 

Baukje Kuin-Hogendorp,  

Dijkweg 412, tel. 591408 

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl 

 

OPGAVE VERVOER: 

tel. secretariaat Medemblik 0227-541301 of 

secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl 

 

CONTACTPERSOON KOSTERS: 

Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690 

 

RABOBANKNUMMER: 

t.n.v. R.K. parochie, banknr.  

NL64 RABO 0368 944 514 

 

 

BEGRAFENISVERENIGINGEN: 

St. Barbara:  

dag en nacht bereikbaar, tel 0228–581647 

 

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;  

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254 

HELP ONZE ADMINISTRATIE! 

 

                                    

 

 

 

 

  

 

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? 

Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd 

partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van 

belang dat de gegevens van u, uw partner en uw 

huisgenoten correct in de parochieadministratie 

zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar 

actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert 

bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan 

ook even weten. 

 

 

Parochieledenadministratie Andijk 

p/a Alie Kuin 

Not. Steenpoortestraat 26 

1619 CV  ANDIJK 

email: adm.parochieandijk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBOORTE? 

HUWELIJK? 

VERANDERINGEN IN HET GEZIN? 

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE 

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? 

Neemt u contact op met de bezoekersgroep  

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,  

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604 

dinsdag  6 juni voor juni, juli en 

augustus 

Crisis? 
Is het even crisis… in je 

financiën? in je relatie? 

in je koelkast? 
 

HWK helpt je eruit! 

We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor 

iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wacht-

tijden. Bel met 0229-271684 of mail: 

hwk.hulpverlening@live.nl 

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de 

lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je bood-

schap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

 

HWK – is een gezamenlijk initiatief van alle 

Westfriese diaconieën en PCI’s.  

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl  

Uw wijkkontaktpersoon is: 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Van de redactie 

 

Jarenlang maakte Greet Tensen deel uit van de 

redactie Kontakt. Wat zullen we Greet missen. 

Rustig, heel goed wetend wat er speelde, had 

Greet haar inbreng en zorg. Niet alleen Kontakt, 

maar ook iedere week de stukjes in de Andijker 

en Binding, best een inbreuk op het weekend. 

Aanvragen voor intenties, alles werd keurig bij-

gehouden. Zonder gedoe kwam het ongemerkt 

keurig voor elkaar. Alles in alle bescheidenheid. 

Ook tijdens haar ziekte vond Greet dat ze nog 

best wat kon doen, tot de laatste dag bleef ze 

zorgen… Haar overlijden op 12 maart kwam 

toch nog onverwacht snel. We wensen Piet, kin-

deren, kleinkinderen en familie veel steun en 

sterkte om met dit grote verlies om te gaan!  

In dit Kontakt verder veel informatie over alle 

veranderingen. Let op het rooster, het ziet er heel 

anders uit. Het zal eerst best heel vreemd zijn, 

maar we hopen toch de band binnen onze eigen 

parochie in stand te houden.  

 

Laten we eerlijk zijn en onze twijfels  

over het geloof toegeven. 

 

Laten we niet doen alsof we  

altijd zeker van onze zaak zijn  

en nooit vragen zouden hebben. 

 

Geloven is altijd zoeken en 

zelden vinden. 

 

Wat en wanneer 
 

za. 3 juni Kunst- en tuinroute 

 

di. 6 juni kopij inleveren voor juni, juli 

  en augustus 

 

Liturgische agenda 
 
Op zondag is er één eucharistieviering 

in de Centrale Kerk in Medemblik. 

 

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zon-

dag na de viering, altijd na afspraak. 

 

Communie thuis: Indien u graag de Communie 

thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker 

een afspraak gemaakt worden, tel. 592677. 

Viering online: 
via martinuskerkmedemblik.nl kunt u de vierin-

gen live meebeleven. 

 

*************************************** 
Liturgisch  rooster 
 

Donderdag 6 april: Witte Donderdag 

19.30 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 Pastor J. van Dril 

 

19.30 uur: Eucharistieviering in Wervershoof 

 met Herenkoor 

 Pastor J. Correa 

 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag 

19.30 uur: Lijdensweg in Andijk 

 met Vriendenkring 

 Pastor A. Dekker 

 

Zaterdag 8 april: Paaswake 

21.30 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Unciaal 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Zondag 9 april: 1
e
 Paasdag 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Dameskoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Maandag 10 april: 2
e
 Paasdag 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Martinuskoor 

 Pastor J. van Dril 

 

10.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef 

 met Herenkoor 

 Pastor J. Correa 

 

Zondag 16 april: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Vriendenkring 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Dinsdag 18 april: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

 

Vrijdag 21 april: 

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. Correa 
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Zondag 23 april: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met samenzang 

 Pastor J. Correa 
 

10.00 uur: Eucharistieviering in Zwaagdijk-O 

 Pastor J. van Dril 
 

Zondag 30 april: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Vriendenkring 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 
 

Zondag 7 mei: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Dameskoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa  
 

Vrijdag 12 mei: 

18.30 uur: Woord-Communieviering in  

 St. Jozef met Gemengd Koor 

 Pastor A. Dekker 
 

Zaterdag 13 mei: Mariaviering 

19.00 uur: Woord-gebedsviering in Andijk 

 met Herenkoor 

 Pastor A. Dekker 
 

Zondag 14 mei: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Martinuskoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 
 

Dinsdag 16 mei: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 
 

Donderdag 18 mei: Hemelvaart 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Martinuskoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 
 

Zondag 21 mei: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Dameskoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 
 

Vrijdag 26 mei: 

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef 

 met Vriendenkring 

 Pastor J. Correa 

 

Zaterdag 27 mei: 

19.00 uur: Themabijeenkomst in Wervershoof 

 met koor/samenzang en Herenkoor 

 

Zondag 28 mei: Pinksteren 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Unciaal 

 Pastor J. Correa 

 

10.00 uur: Eucharistieviering in Zwaagdijk-O 

 Pastor J. van Dril 

 

Zondag 4 juni: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Middenkoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Vrijdag 9 juni: 

18.30 uur: Woord-Communieviering 

 met Herenkoor 

 Voorgangers van groep Wervershoof 

 

Zaterdag 10 juni: 

19.00 uur: Woord-Gebedsviering in Andijk 

 met AOW-koor 

 Voorgangers van groep Wervershoof 

 

Zondag 11 juni: 1
e
 Communieviering 

10.00 uur: Eucharistieviering in Wervershoof 

 met Kinderkoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Zondag 18 juni: 

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik 

 met Dameskoor 

 Pastores J. van Dril en J. Correa 

 

Dinsdag 20 juni: 

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk 

 

Van Onder An de Dijk 

 

Beste parochianen, 

 

Er ging voor het Parochiebestuur een bijzonder 

lange tijd van overleg, van ‘wikken en wegen’ 

aan vooraf. Dat om te komen tot een uiteindelijk 

besluit. Wie van de vier parochiekerken binnen 

onze Regio, die van Medemblik, Onderdijk, 

Wervershoof en Andijk, zou toekomstig de 

‘Centrale Kerk’, het ‘Liturgisch Centrum’ gaan 

worden. Want door maatschappelijke ontwikke-

lingen, de toename van de kosten, terugloop van 

de inkomsten, zo ook de afname van het aantal 

kerkbezoekers en vrijwilligers ontkwam het Pa-

rochiebestuur daar helaas niet aan. Via allerlei 

eerdere bijeenkomsten binnen de parochies had 
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zij dat al kenbaar gemaakt en zaterdagmiddag 4 

maart 2023 was het dan zover. In het dorpshuis 

‘Sarto’ te Andijk waar ruim 150 parochia-

nen/betrokkenen aanwezigen waren, maakte ze 

haar besluit kenbaar. Dat het de kerk van Me-

demblik is geworden als die toekomstige ‘Cen-

trale Kerk’, dan wel ‘Liturgisch Centrum’. 

Sommigen hadden dat al verwacht, anderen had-

den dat wellicht gehoopt, maar de meerderheid 

heeft zich daarover verbaasd en dat om allerlei 

redenen. Op grond waarvan echter het Parochie-

bestuur besloten heeft om te komen tot haar be-

sluit, dat is die middag beperkt gebleken en later 

uitgebreider op de website van de Regio toege-

licht. Dat neemt echter niet weg, dat velen moei-

te hebben met dat genomen besluit. 

 

Maar hoe dan ook… uiteindelijk moest er een 

besluit genomen worden en daar gaan we dan 

ook voor. Dat was ook de insteek tijdens het ko-

renoverleg op 16 maart jongstleden. Tijdens dat 

overleg waren alle vertegenwoordigers van de 

negen koren binnen onze Regio aanwezig om 

zich te buigen over het invullen van het toekom-

stig liturgisch rooster vanaf Pasen 2023 tot en 

met zondag 7 januari 2024. Voor dat rooster was 

binnen het Parochiebestuur en Pastoresteam af-

gesproken, dat alleen in de ‘Centrale kerk’ door 

de week en op zondag ‘eucharistievieringen’ ge-

houden zouden worden. En in de andere drie lo-

caties, die toekomstig een andere bestemming 

krijgen, op de zaterdagavond ‘woord/gebeds-

vieringen’ en ‘themabijeenkomsten’. Deze laatst 

genoemde zijn bijeenkomsten waar de nadruk 

ligt op ‘koor/samenzang’. Dus onder begeleiding 

van een koor wordt er zoveel mogelijk samen 

gezongen. Dat alles en zoveel meer om de ge-

loofsgemeenschap, dus die ook op lokaal niveau 

binnen Andijk, Wervershoof en Onderdijk, bij-

een te houden, vast te houden, niet verloren te la-

ten gaan. 

 

Vanaf Pasen 2023 worden er dus ‘eucharistievie-

ringen’, ‘woord/gebedsvieringen’ en ‘themabij-

eenkomsten’ binnen onze Regio aangeboden. 

Daarnaast is er om de twee weken op de vrijdag-

avond om 18.30 uur in het verzorgingshuis St. 

Jozef in Wervershoof een viering. Bij deze vie-

ringen is uiteraard ook een ieder van buiten het 

verzorgingshuis van harte welkom. Al deze vie-

ringen en bijeenkomsten staan opgenomen in dat 

bewuste liturgisch rooster en waarvoor we tij-

dens het korenoverleg op 16 maart de koren gin-

gen inplannen. En dat ging bijzonder voorspoe-

dig. Natuurlijk omdat de koren graag willen zin-

gen, maar misschien zich toch ook een beetje 

gemotiveerd, geïnspireerd wist door de tekst die 

ik bij aanvang van dat overleg nog voorlas. Het 

is een tekst van Henri Nouwen uit het zijn boek 

‘Wijsheid en geloof voor elke dag’. En juist voor 

die dag, die van 16 maart, heeft hij in het verle-

den het volgende geschreven met de titel … 

 

Buigzaam zijn 

 

Bomen lijken veel steviger dan het wilde riet, 

maar als het hevig stormt  

raken sommige bomen ontworteld. 

Riet buigt mee met de harde wind, 

blijft stevig in de grond geworteld 

en veert weer terug  

zodra de storm is gaan liggen. 

Als je buigzaam bent, ben je krachtig. 

Als je je vastklampt aan je positie, 

als je niet een beetje  

heen en weer wilt bewegen  

met wat anderen bedenken of ondernemen, 

dan loop je het risico dat je afknapt. 

Buigzaam zijn als riet betekent niet, 

dat je een slapjanus bent. 

Je kunt best wat meebewegen  

met de tijdgeest, 

terwijl je tegelijk  

stevig in de aarde geworteld blijft. 

Als je de heersende manier van denken  

en leven zonder humor  

en met starre meningen te lijf gaat, 

loop je erop stuk  

en word je een verbitterd mens. 

Wees buigzaam  

en toch stevig geworteld. 

 

En zo hebben de koren zich ook opgesteld tij-

dens dat overleg. Dat buigzaam zijn naar de 

ontwikkelingen binnen de kerk waar we helaas 

noodgedwongen met z’n allen in en voor staan. 

En juist dat doet ons staande houden. In die zin 

zou het een mooi thema kunnen zijn voor aan-

komend Pasen. Een hoopvol thema waartoe  

Jezus Christus ons in woord en daad ook een 

voorbeeld in is. Een voorbeeld van ‘buigzaam 

zijn’ naar elkaar toe, opdat dat elkaar licht, ruim-

te, vrede brengt. Belangrijke elementen die ook 

voorbij komen tijdens onze Paasvieringen, waar-

onder de Paaswake. Dit jaar zal die voor het eerst 

centraal gevierd gaan worden in de parochiekerk 
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van Medemblik, ons nieuw ‘Liturgisch Cen-

trum’. Eén van de rituelen die we daar voorbij 

zien komen is het ontsteken van de nieuwe Paas-

kaars waaraan vervolgens de Paaskaarsen van de 

parochiekerken uit Andijk, Wervershoof en On-

derdijk zullen worden ontstoken. Daarmee blijft 

het ‘Licht van Christus’, waar de Paaskaars sym-

bool voor staat, ook branden binnen die paro-

chiekerken van Andijk, Wervershoof en Onder-

dijk. Het is vervolgens aan ons om dat ‘Licht’ uit 

te dragen naar onze omgeving, naar mens, dier 

en natuur. Wat daarbij in alle eenvoud o.a. helpt 

is dat ‘buigzaam zijn’. Laten we daar voor gaan, 

voor blijven gaan, de toekomst van onze Regio 

tegemoet, met Jezus Christus ons vooruit als 

voorbeeld in woord en daad. Zo wens ik ons al-

len een Zalig, Gezegend Pasen. 

 

Zo ook Gods’ Zegen, alle goeds, 

goede gezondheid, bemoediging 

en met hartelijke groet, 
pastor André Dekker         

 

Kerkwerken 
 

Op dinsdag 2 mei is het de beurt om de kerk 

door te werken voor de dames: 

C. Sijm-Steltenpool 

W. Brasser-Laan 

T. Audiffred-Steltenpool 

G. Schuitemaker-Steltenpool 

 

en op dinsdag 6 juni de dames: 

C. Keeman-Breg 

J. Ligthart-Buis 

T. Rinkel-Deen 

 

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als 

deze dag niet gelegen komt. 

 

Groetjes van Trudy 

 

Koffiedrinken 
 

Zaterdag 13 mei: 

Margaret de Lange en Els Sijm 

 

Zaterdag 10 juni: 

Jacquelien Haakman en Jacqueline Verlaat 

 

Zondag 26 maart was in onze kerk de laatste Eu-

charistieviering met een hele grote opkomst! 

Ook bij het koffiedrinken na afloop kunnen wij 

er als koffieschenksters met een heel goed ge-

voel op terugkijken. Wat een grote opkomst en 

wat was er een gezellige sfeer met een fijn 

saamhorigheidsgevoel. Laten we hopen dat dit in 

de nabije toekomst ook zo mag blijven. 

 

Zoals inmiddels bij de meeste mensen bekend is 

dat als “CENTRALE KERK” de kerk van Me-

demblik is gekozen. 

 

Vanaf Pasen zal er één keer in de maand in onze 

eigen kerk een thema- of gebedsviering gehou-

den worden op de zaterdagavond! 

Steeds na afloop van deze viering is er tijd en 

ruimte om net als vanouds gezellig samen een 

kopje koffie of thee te drinken. 

 

Graag tot ziens bij het koffiedrinken! 

Groetjes van Afra 

 

Jubileum 
 

Op 29 maart waren Louis en Leny van der Sluis-

Kuin, Dwarsland 2, 50 jaar getrouwd. Ook langs 

deze weg willen wij hen, namens onze parochie-

gemeenschap van harte feliciteren met dit jubile-

um. 

 

In Memoriam 
 

Tiny Tiet-Appelman 

* 28-2-1935   + 19-2-2023 

 

Op 19 februari is op 87-jarige leeftijd overleden 

mevrouw Tiny Tiet-Appelman. Ze is geboren op 

28 februari 1935 in de Horn in Lutjebroek als 

oudste van het gezin, met nog 2 broers en 3 zus-

sen. Op 24-jarige leeftijd trouwde ze met Cor 

Tiet. Ze kregen samen vier prachtige dochters. 

Cor had samen met zijn broer Piet een eigen 

tuindersbedrijf. Het was voor Tiny niet altijd 

even makkelijk om alles draaiende te houden, er 

was veel steun van gezinsverzorgsters. Op jonge 

leeftijd overleed de vader van Tiny en nadat haar 

moeder hertrouwd was, verhuisde die naar de 

Achterhoek. Tiny en haar jongere zus Gina ble-

ven achter in West-Friesland. In 1969 kregen 

Tiny en Cor een brommerongeluk, ze verloor 
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hierbij haar rechterknieschijf, waardoor ze een 

lange tijd in het ziekenhuis moest verblijven, wat 

van grote invloed is geweest.  

Vanuit de Bakkerstraat verhuisden ze naar de 

Landstraat omdat er een huis naast broer Piet 

vrijkwam en dat was handiger voor het gezamen-

lijk eigen bedrijf. Helaas kon Cor door een her-

nia de tuinderij niet voortzetten. Nadat er ver-

schillende banen op zijn pad kwamen vonden ze 

samen het geluk weer terug. Ze hielden van het 

leven, gingen veel uit, hadden veel vrienden en 

maakten leuke reisjes samen. 

Uiteindelijk zijn ze verhuisd van de Landstraat 

naar de Burg. Doumastraat, helaas hebben ze van 

dit huis niet lang mogen genieten, omdat Cor 

longkanker kreeg. Het huis werd verkocht en ze 

verhuisden naar een seniorenwoning in de Kees 

Veerstraat. Cor is daar op 53-jarige leeftijd over-

leden. Na een moeilijke tijd kwam gelukkig haar 

vriend Jan in haar leven. Met hem heeft ze ook 

nog mooie jaren gedeeld en reizen mogen ma-

ken. Door geestelijke en lichamelijke achteruit-

gang van moeder, kon Jan de zorg voor Tiny niet 

meer aan en is ze verhuisd naar het St Jozef, 

waar ze nog bijna 19 jaar met heel veel plezier 

gewoond. Ze bloeide weer op, genoot van de 

muziek, de aandacht en de liefde van vele men-

sen om haar heen. Na een val op donderdag 9 fe-

bruari brak ze haar arm zó, dat ze op zondag 19 

februari is overleden. Op zaterdag 25 februari 

was haar afscheid in onze parochiekerk, van 

waaruit ze naar haar laatste rustplaats bij haar 

man op de Westerbegraafplaats is gebracht. 

Wij wensen kinderen, klein- en achterkleinkinde-

ren ook vanuit onze parochiegemeenschap heel 

veel sterkte met het verlies van hun moeder, oma 

en overgrootmoeder. Dat zij moge rusten in vre-

de.  

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Git Ootes-Buijsman 

* 2-2-1932   + 3-3-2023 

 

Op 3 maart is op 91-jarige leeftijd overleden me-

vrouw Git Ootes-Buijsman. Ze werd geboren op 

2 februari 1932 in Lutjebroek als vijfde van acht 

kinderen. Ze groeide op in de 30er jaren. Niet de 

rijkste tijd maar ze heeft een goede jeugd gehad. 

Ze kon indrukwekkende verhalen vertellen over 

wat ze als kind en in de oorlog meegemaakt had. 

Ze had graag naar de naaischool willen gaan, 

want wat haar ogen zagen, maakten haar handen. 

Maar na de lagere school was het mooi geweest 

en ging ze als jong meisje bij verschillende men-

sen in huis werken, de verdiensten waren voor 

thuis. Op 15-jarige leeftijd leerde zij haar man 

Nic kennen. Na een verkeringstijd van 7 jaar zijn 

zij in 1954 getrouwd, 3 stellen uit de familie 

Buijsman: Git met Nic,  Joop met Tinie en Ber-

tus en Afie. Ze gingen in Lutjebroek wonen en 

startten een tuindersbedrijfje. Hier werden Renie 

en Rona geboren. In 1960 verhuisden ze naar 

Andijk en daar werd Piet geboren. Ze hebben er 

veel gelukkige jaren gekend. Het oude huis werd 

in 1968 gesloopt en er kwam een prachtig nieuw 

huis voor terug. Het bouwersbestaan bestond uit 

lange dagen en onzekerheid, maar ze steunde 

haar man op allerlei manieren. Toen het vanwege 

zijn gezondheid niet meer ging werd alles ver-

kocht en konden ze genieten van welverdiende 

vakanties, zowel ver als dichtbij. Ook bij haar 

(missie)zuster Veer in Kenia is ze een aantal we-

ken geweest. Een bron van mooie herinneringen. 

Ze stonden samen altijd klaar voor kinderen en 

kleinkinderen, alles deden ze voor hen en ieder-

een was altijd welkom. 

In 2009 werd het huis op de Kleingouw verkocht 

en verhuisden ze naar de Bangert. Acht jaar ge-

leden verloor ze haar man, na 66 jaar huwelijk. 

De glans was er wel wat af, maar met de compu-

ter, de krant lezen en puzzels oplossen vulde zij 

haar dag. Enkele jaren geleden werd het allemaal 

wat lastiger voor haar, wat veel onrust gaf. Die 

viel weg toen er een prachtig plekje in Rigtershof 

vrij kwam. Het laatste half jaar waren er steeds 

meer dingen waar ze moeite mee had. Na een val 

en hierna een ziekenhuisbezoek kwam ze weer 

terug in haar appartement, waarna ze na drie da-

gen rustig is ingeslapen. Op 8 maart was haar af-

scheidsviering in onze parochiekerk waarna ze 

naar haar laatste rustplaats bij haar man Nic op 

de Westerbegraafplaats is gebracht. We wensen 

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

sterkte met het verlies. Dat zij moge rusten in 

vrede. 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Greet Tensen-Beemsterboer 

* 28-9-1946   + 12-3-2023 

 

Op vrijdag 17 maart was de afscheidsviering van 

Greet Tensen. Ze overleed op 12 maart op 76-

jarige leeftijd op de Kleingouw, in het bijzijn van 

haar man en kinderen. Op 28 september 1946 is 
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Greet geboren in Zwaag. Ze was een stille kracht 

op de achtergrond, bescheiden en stond altijd 

klaar voor een ieder en in het bijzonder voor haar 

gezin. De broodjes in de vroege morgen werden 

door haar verzorgd, de voetbalwas ging vanzelf. 

Zelfs van een gezamenlijke klus als de afwas zijn 

goede herinneringen! Ze voelde zich fijn in haar 

eigen omgeving, samen met Piet. Haar vrijwilli-

gerswerk, o.a. WonenPlus, Kontakt, KVG, 

buurthuis Sarto, ging tussen neus en lippen door. 

(Voor Kontakt is het de vraag of ze er van het 

begin af aan bij betrokken is geweest. En dit is 

de 51
e
 jaargang…) Kort na het overlijden van 

haar zus kwam Greet in de ziekenhuismolen. Als 

je aan haar vroeg hoe het ging was het antwoord: 
Goed hoor!, tot 3 weken voor haar overlijden 

bleek dat alle moeite van alle behandelingen 

voor niets geweest was. Tot die tijd heeft zij haar 

ziekte altijd postief gedragen, niet zeuren en 

zeggen dat het wel meeviel. Maar toen werd het 

antwoord: Nou, het gaat matig, maar ze wilde 

niemand belasten met haar ellende. Zondag 12 

maart is ze toch nog onverwachts overleden. 

Haar afscheid heeft ze grotendeels zelf ingevuld 

en het was indrukwekkend. Op het laatst toch 

nog klaar staan voor een ander: liever geen 

bloemen, maar een donatie aan het KWF. De 

door haar gekozen mooie rode rozen blijven zo 

extra in onze herinnering. We wensen haar man 

Piet, kinderen Nico en Linda en Jeroen en de 

kleinkinderen Sil en Tom ook via ‘haar’ Kontakt, 

heel veel sterkte bij het verlies van deze bijzon-

dere vrouw.  
 

Parochieraad 
 

Dit is beslist geen saaie 

tijd voor onze parochieraad! Wat is er veel be-

sproken de laatste vergaderingen in februari en 

maart. Tussendoor was de bekendmaking van de 

centrale kerk, op 4 maart in Sarto. Heel heftig. 

Dat er wat moet gebeuren snappen we allemaal, 

maar er zijn wel vragen bij deze keuze. Medem-

blik. Niet het meest centraal, een grote kerk, 

weinig parkeerplaats … De reactie op 4 maart 

was er ook een van oh, en nu? Voor het paro-

chiebestuur is de keuze na veel overleg tot stand 

gekomen, een hele klus met veel emoties en 

denkwerk. Het bestuur is een afvaardiging vanuit 

de parochieraden en de parochies, dus de keuze 

moeten we accepteren. Maar vragen mogen best 

gesteld worden, in de hoop dat er reacties op 

komen waardoor we de keuze beter begrijpen. 

Vanuit de parochieraden Andijk, Onderdijk en 

Wervershoof zijn gezamenlijk schriftelijke vra-

gen gesteld aan de parochieraad. Het wachten is 

nog op een gesprek hierover. Er leven nu ook 

heel veel vragen. Hoe komt het met de andere 

kerkgebouwen, gaan de PCI’s ook samen, actie 

Kerkbalans voor eigen parochie of regio, hoe 

komt het met ons Kontaktblad, komen de vierin-

gen online, intenties? Zomaar een greep… 

Mocht u vragen hebben over het samen verder 

gaan van de regioparochies stel ze gerust, mis-

schien kunnen we meer duidelijkheid geven. Het 

is wel de bedoeling dat de plaatselijke parochies 

een eigen plek voor lief en leed houden. Af-

scheidsdiensten zullen ook vanuit de eigen paro-

chie gaan, net als de Allerzielenviering en met 

Kerst vieringen. Er is al een nieuw rooster opge-

steld, in dit Kontakt ziet u het al. U bent ook al-

tijd welkom bij de vieringen in St. Jozef! En wilt 

u de Communie thuis ontvangen dan kan dat via 

Lieneke Dekker geregeld worden. Stelt u bezoek 

vanuit Omzien naar elkaar op prijs, geef het even 

door aan de contactpersonen Leny Visser en Piet 

Ligthart, zie voorin Kontakt. We zullen oog 

moeten houden voor elkaar en ons sterk moeten 

maken een goede invulling te vinden voor de 

plaatsen van lief en leed, waar iedereen warm 

welkom is.  

De kosten voor het kerkgebouw gaan gewoon 

door, net als het onderhoud. Vrijwilligers blijven 

nodig hoor!  

Wat verder nog besproken is: de tuin- en kunst-

route zaterdag 3 juni. Onze kerk is dan weer een 

startpunt en binnen ons kerkgebouw zal aandacht 

worden gegeven aan de historie van onze paro-

chie en kerkgebouw. Wel passend vonden wij bij 

deze tijd… zie ook de oproep in dit Kontakt. 

Leuk nieuws is dat we van de energierekening  

€ 700 retour kregen. Dan kan dus ook…. 

Aan de parochieveiling werd door het parochie-

bestuur voor 12 personen een goed verzorgde 

keezavond aangeboden. Op vrijdagavond 14 

april, in de dagkerk. Pastor Dekker verzorgt me-

de de catering…  

De voorbereidingen voor de 1
e
 communieviering 

zijn volop bezig. Het Vormsel zal gehouden 

worden 20 april 2024 is nu al bekend geworden.  

Vanuit de parochieraad leven we erg mee met 

onze man van onderhoud Piet. Op 12 maart over-

leed zijn vrouw Greet na een heel ernstige ziekte. 

Veel sterkte Piet! Zie bij de redactie en het in 

memoriam.  
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Vanaf de Paaswake worden de Eucharistievie-

ringen in Medemblik gehouden. Er is/wordt een 

vervoersdienst opgezet. Als u naar kerk wilt kunt 

u bellen. Het nummer 0227-541301 of een mail-

tje naar secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl 

We hopen dat de komende tijd alle zorgen en 

vragen die er nu leven en plekje of antwoord 

krijgen en dat er opbouwend verder gegaan kan 

worden.  

Gezondheid, geluk en verbondenheid met elkaar 

staan boven alle zorgen en gedoe, dat wensen wij 

u allen van harte toe! 

Zalig Pasen en alle goeds! 

 

Hartelijke groet vanuit de parochieraad, 

Baukje Kuin-Hogendorp  

 

Op de site van de regio staat een uitgebreide uit-

leg van het parochiebestuur hoe men tot de keuze 

van Medemblik als centrale kerk is gekomen. 

Mogelijk wilt en vindt u antwoorden op bepaalde 

vragen. 

De link:  https://rkregiowh.nl/coronavirus/ 

 

OPROEP  
voor de tuin- en kunstroute zaterdag 3 juni 

 

Vanuit de parochieraad komt het voorstel om een 

kleine overzichtstentoonstelling te houden over 

de historie van onze parochie, 75 jaar, en het 

kerkgebouw 50 jaar. Er zijn al best wel foto’s 

enz. maar mocht u iets leuks hebben heel graag! 

Misschien van een speciale gelegenheid. En stie-

kem denken we ook aan een soort aandenken 

voor elkaar met verhalen en wat er allemaal ge-

beurd is al die jaren. Echt vanuit de parochianen. 

(pastores mag ook hoor!) Wat is uw mooiste her-

innering aan onze kerk/parochie is b.v. een vraag 

waar we graag antwoorden op zien… wat voor 

bijzonders hebt u hier meegemaakt? Alles is 

welkom! 

De foto’s kunnen we inscannen, ze blijven van u 

zelf! 

Het kan per mail;  

b.kuin-hogendorp@quicknet.nl,  

tel. 591408 of naar Dijkweg 412. 

Bedankt alvast voor het meedenken/meedoen! 

 

1e Communie 
 

Op 11 juni is in de kerk van Wervershoof de 1
e
 

Communieviering van onze regio. Vanuit Andijk 

zijn er ook een aantal kinderen bezig met de 

voorbereidingen. Op 10 mei gaan ze naar de 

Blauwe Zusters bij Onze Lieve Vrouw ter Nood 

in Heiloo.  

 

Vormsel 
 

De werkgroepen zijn de voorberei-

dingen opgestart. Het Vormsel is 

gepland voor 20 april 2024. 

U hoort/leest hier meer over in het najaar.  

 

Mariaviering 
 

Zaterdag 13 mei is er om 19.00 uur een Maria-

viering in Andijk, een viering van woord en ge-

bed met Herenkoor en pastor A. Dekker. 

Van harte welkom! 

 

Ontmoetingsochtend 
 

Elke 3
e
 dinsdag van de maand is er een ontmoe-

tingsochtend in onze dagkerk. Nu we helaas geen 

zondagsviering in onze eigen kerk meer mogen 

vieren, is de 3
e
 dinsdag een mooi moment, om 

o.l.v. pastor André Dekker met elkaar van ge-

dachten te wisselen. Elke keer weer een ander 

onderwerp. Een ieder mag, maar moet niets, daar 

iets over vertellen. Twee dames zorgen voor de 

koffie, wat het ook nog gezellig maakt. We no-

digen een ieder uit en heren, ook u bent van harte 

welkom.  

 

Ook kunt u zich nog opgeven (wel snel) voor het 

Triduüm in Wognum op 14 en 15 april, tel. bij 

Tonny Smit, 06-13197690. 

 

Leny Visser-Bom 

 

Kerk en 
Samenleving 
 

VASTENACTIE 2023 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer 

in het teken van mensen die hun huis moesten 

verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of 

grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land 

gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw be-

staan op te bouwen. 



10 

 

 

 

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 mil-

joen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door 

de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen men-

sen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 

miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar 

een veilig heenkomen elders. Verreweg de mees-

te vluchtelingen worden opgevangen in de regio. 

Opnieuw beginnen 

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-

Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het 

land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in 

eigen land. Meer dan de helft van de bevolking 

heeft niet genoeg te eten. Ondanks de moeilijke 

situatie helpen inwoners van rustigere gebieden 

hun ontheemde landgenoten om een nieuw be-

staan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje 

grond om voedsel te verbouwen. En terwijl het 

binnenlandse geweld nog altijd niet onder con-

trole is, snijdt de oorlog in Oekraïne de belang-

rijkste aanvoerroute van graan af - Oekraïne is de 

belangrijkste leverancier voor Zuid-Soedan. 

Voedsel is dus schaars én duur geworden en in 

veel gezinnen is niets meer te eten in huis. Ook 

de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de af-

gelopen maanden pijlsnel omhoog geschoten. 

Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel 

kunnen kopen voor hetzelfde geld en hun hulp 

moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, ter-

wijl steeds meer gezinnen in nood komen. Met 

grote gevolgen. 

Wat doet de Vastenactie? 

Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die 

(in)direct te maken hebben met mensen die moe-

ten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extre-

me droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in 

Zuid-Soedan een project voor ontheemde men-

sen, vaak moeders met kinderen, die proberen 

elders in hun land een nieuw bestaan op te bou-

wen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig ge-

reedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kun-

nen verbouwen. 

Steun Vastenactie: deponeer uw gift in de daar-

voor bestemde collectebus in de kerk of maak 

uw bijdrage over op rekeningnummer  

NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van  

Missiebureau Roermond onder vermelding van 

‘Vastenactie’ 

 

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 

Geloven in de ander. Samen één missie 

Missionarissen en missionair werkers in de 

schijnwerpers 

Onze Nederlandse missionarissen en missionair 

werkers zijn gedreven mensen die zich iedere 

dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten. 

Tijdens de Pinksteractie van de Week Neder-

landse Missionaris (WNM) zetten wij hen in de 

schijnwerpers. Dat verdienen ze. Want al vragen 

deze helden weinig, ze kunnen een mentaal en 

financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Wij 

voeren campagne om missionarissen en missio-

nair werkers te ondersteunen in hun werk en 

welzijn. Doet u mee? 

Betere toekomst voor kwetsbare mensen 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionaris-

sen en missionair werkers zich wereldwijd in om 

kwetsbare mensen een beter leven te bieden. 

Missionaris Sander Kesseler werkt bijvoorbeeld 

als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen 

begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk 

zet zich in Kenia in voor alcohol- en drugsver-

slaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij zijn 

het gezicht van onze Pinksteractie van 2023. Op 

de volgende pagina’s leest u meer over hun in-

spirerende werk. 

Geen zorgen over financiële zaken  
Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM missio-

narissen en missionair werkers. We bieden bij-

voorbeeld financiële steun voor verzekeringen, 

bijzondere ziektekosten en de premie voor de 

AOW. Daarmee zorgen we ervoor dat zij hun 

werk zorgeloos kunnen doen. Daarnaast bieden 

we missionarissen vakantiegeld, zodat zij tijdens 

een verlof in Nederland geen hulp hoeven te vra-

gen van familie of vrienden. En ook in noodge-

vallen kunnen missionarissen een beroep op ons 

doen. We hebben een speciaal fonds, waarmee 

we een gestolen computer of andere belangrijke 

zaken kunnen vervangen als dat nodig is. 

Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie  
Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen 

zoals Sander en Jacinta een welverdiend steuntje 

in de rug blijven bieden. Doet u daarom mee met 

de Pinksteractie? Van 20 tot en met 28 mei kunt 

u in uw parochie geld inzamelen om het belang-

rijke werk van onze missionarissen en missionair 

werkers mede mogelijk te maken. 

Voor meer informatie kijk op  

www.weeknederlandsemissionaris.nl                                               

Bankrek.nr: NL30 RABO 0171 2111 11  

t.n.v. WNM in Den Haag 
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Regionieuws 
 

Inmiddels is bekend dat de 

centrale kerk / het liturgisch 

centrum in Medemblik zal 

zijn. 

Heel logisch dat dat met 

veel emoties en vragen ge-

paard is gegaan. Persoonlijk 

heb ik er ook allerlei gevoelens en gedachten bij, 

al durf ik het vertrouwen uit te spreken dat het 

uiteindelijk z’n weg zal vinden; het moet natuur-

lijk eerst allemaal nog bezinken en nader uitge-

werkt worden. Wat me in ieder geval hoopvol 

stemde was de korenplanning: het is immers een 

positief gegeven dat alle koren van de regio, on-

der prima leiding van Ben Droog, best snel en 

doeltreffend invulling wisten te geven aan de 

vieringen en bijeenkomsten in de 4 parochies. 

Afgelopen donderdag 30 maart hebben we weer 

een vergadering gehad als parochiebestuur: er 

waren uiteraard veel zaken om te bespreken, 

waaronder een schrijven van de drie parochies 

Andijk, Onderdijk en Wervershoof. Als paro-

chiebestuur zijn we druk met allerlei zaken vorm 

te geven en ook om antwoord te geven op de 

vragen vanuit de parochies. Nadere informatie 

daarover volgt. 

Een paar dingen wil ik hier in ieder geval toe-

lichten. 

Misintenties en vervoer m.b.t. de eucharistievie-

ringen in Medemblik kunnen doorgegeven wor-

den aan het secretariaat in Medemblik: email :  

secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl en  

telefoonnummer: 0227-541301. 

Misintenties kunnen op zich ook nog doorgege-

ven worden aan de eigen parochie, dan kan het 

vervolgens doorgegeven worden aan het secreta-

riaat in Medemblik. Informatie daarover staat in 

het begin van dit Kontakt blad vermeld; zoals 

wellicht bekend is ons zeer gewaardeerde redac-

tielid (en ze deed nog veel meer voor onze paro-

chie) Greet ons ontvallen, die dit altijd voor haar 

rekening nam. 

De eucharistievieringen in Medemblik zijn onli-

ne (live, dus alleen op het tijdstip van de viering 

zelf, via streaming zoals dat heet) te volgen via 

de website van Medemblik: zie de link: H. Mar-

tinus Parochie Medemblik (martinuskerkme-

demblik.nl) 

We zijn overigens nog druk bezig met onder an-

dere een nieuwe website voor de regio. En zo 

zijn er aldus nog tal van andere zaken die gere-

geld moeten worden. Maar dat heeft tijd en over-

leg nodig. Van harte hoop ik dat we samen een 

manier zullen vinden om als lokale gemeenschap 

elkaar nabij te zijn en om de kerk van Medem-

blik te bezoeken. 

Als parochiebestuur zullen we er voor zorgen dat 

belangrijke berichten ook in de lokale bladen ge-

plaatst worden (sowieso de Andijker, de Binding 

en de parochiebladen). Wordt wederom ver-

volgd; voor nu wil ik iedereen in ieder geval een 

prettig en zonnig voorjaar toewensen! 

 

Hartelijke groeten, 

Trudy Nieuweboer-Kuip 

 

 

Gedachte 
 

EEN MEDICIJN 
 

Menselijke warmte 

is hét medicijn. 

Elke dag wat druppels 

kan voldoende zijn 

om weer te herstellen 

van een kil gevoel. 

Warmte die je afstaat 

treft beslist haar doel. 

 

Menselijke warmte, 

daag’lijks gedoseerd, 

veerkracht en vertrouwen  

in een hart vermeert. 

Onderzoek hoe ogen 

weer vol leven zijn, 

door slechts enk’le druppels 

van dat medicijn, 

 

Menselijke warmte 

komt men vaak tekort. 

Kijk maar eens rondom je 

hoe het daar aan schort. 

Geef dan met veel liefde 

enk’le druppels af 

van de warmte die God 

jou zo rijk’lijk gaf! 

 
Frits Deubel (1927-2017) 
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Kies Voor 
Gezelligheid  
 

Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid, 

 

Op 31 januari hebben we een leuke contactdag 

gehad met Jeu des boules les/wedstrijd. 

Afgesloten met een heerlijke lunch bij Sarto. 

In februari zijn we verrast door het eendagsbe-

stuur, we werden ontvangen met heerlijk zelf 

gemaakte taartjes, ook hadden ze een leuke foto 

quiz voor ons gemaakt. Na een hapje en een 

drankje was de avond afgelopen. 

21 maart zijn we op de creatieve toer gegaan met 

macramé, de dames hadden het goed voor elkaar. 

En iedereen ging er met een mooie pot vandoor. 

De volgende avond staat in het teken van mu-

ziek!! Zuss komt optreden. 

 

Namens het bestuur, 

Sandra Immen 

 

Veiling Sarto 
 

Beste mensen, 

  

Na een maandenlange voorbereiding is de 71
ste

 

veiling op 12 maart 2023 weer achter de rug. Het 

was een avond als vanouds en weer een groot 

succes met een super opbrengst voor de verschil-

lende verenigingen uit Andijk,  € 45.735,=, de 

hoogste opbrengst ooit! 

 

De avond begon om 19.15 uur, met de bekende 

kinderveiling. Bart Schuitemaker en Gerald Bes 

openden de kinderveiling. Er waren 35 kavels, 

waaronder bij juf Belinda pannenkoeken bakken 

en opeten, gevulde spaarpotten  en ook dit jaar 

weer een grote chips taart. De opbrengst van de-

ze koopjes was maximaal € 15,= per stuk.  Er 

werd door de kinderen grif geboden en voor de 

ouderen was het prachtig om te zien. Het was 

zeer geslaagd, de opbrengst van deze kindervei-

ling was € 518,=. Na afloop van de kinderveiling 

konden de kinderen met Jacquelien Haakman 

mee, naar de kerk, deze ruimte is even groter, 

want het aantal kinderen wat aanwezig is wordt 

steeds groter. De kinderen werden vermaakt met 

spelletjes, bingo, limonade, snoep, en chips.  

Daarna begon de werkelijke veiling. Een over-

daad aan spullen was aanwezig. Ook dit keer 600 

kavels in totaal. Vele planten, taarten, paling en 

flessen drank werden aangeboden, maar ook  

Keezen in de dagkerk, om een Koppie bij de No-

taris, de Spectaculaire Fietstocht, een Rondlei-

ding tijdens het proces van de verwerking van 

bloembollen met een diner, een Spectaculaire 

dag in de digitale wereld in Rotterdam en natuur-

lijk de biljart- en klaverjasavonden. De avond 

werd aan elkaar gepraat door Peter Swart en  

Richard de Beer, onder het toeziend oog van No-

tariskantoor Mantel & Voors.  

 

Er werden twee originaliteitprijzen uitgereikt: 

één voor de verenigingen en één voor de andere 

aanbieders. Fam Lourens kreeg de originaliteit-

prijs door een workshop happy stones schilderen 

aan te bieden.  Bij de verenigingen ging deze 

prijs naar Popkoor Singt, zij boden de esca-

peroom van Togethers aan. 

 

Tenslotte was er voor de verloting een Cortina U 

4 damesfiets, beschikbaar gesteld door André 

van Duin Tweewielers. Hier werd Piet Schuite-

maker de gelukkige winnaar. 

Het laatste koopje, een Andijker Jutter, werd te-

gen half één geveild en deze ging voor € 200,-  

Na dit laatste koopje werd het eindresultaat be-

kend gemaakt: € 45.735,=. Namens het veiling-

comité wil ik iedereen bedanken voor de inbreng 

op de veiling, het bieden op de kavels en het be-

drag, waarmee wij weer veel verenigingen mee 

kunnen steunen.  

 

Iedereen fijne Paas- en Pinksterdagen  toege-

wenst en tot volgend jaar, tot 8 maart 2024!!!! 

  

Met vriendelijke groet, 

Willy Brasser, secretaresse 

 

Interview met… 
 

Jawel, we kunnen deze rubriek weer vullen met 

het resultaat van een gezellige middag bij 2 van 

onze trouwe parochianen: Ruud en Wil Sijm-

Kolken. 

Ruud en Wil wonen sinds 2018 weer in Andijk, 

vlak bij de kerk. Het is als volgt gegaan: 

In 1964 zijn Ruud en Wil getrouwd en gingen ze 

wonen op het Kerkeveld, zoals dat destijds heet-

te. Vandaag de dag bekend als Rikkert. Ruud 

was toendertijd als bouwer werkzaam. 
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Na een jaar verhuisden ze naar de Landstraat in 

Andijk (waar nu Piet en Corry Kuin wonen); 

daar zijn hun kinderen Carolien, Anja en John 

geboren. Zo’n 9 jaar later, in 1974, stopte Ruud 

met de bouw en verhuisde het gezin naar 

Zwaagdijk-Oost. Aldaar is Marcelino liefdevol 

opgenomen in het gezin. Ruud ging in de haven 

van Amsterdam werken; Wil zit daarentegen ook 

niet bepaald stil: een druk gezin, al sinds men-

senheugenis actief betrokken bij de handbal; als 

speelster en als trainster in ieder geval en waar-

schijnlijk heb ik dan nog niet alles opgenoemd. 

Ze is daarom lid in de orde van Oranje Nassau, 

waarvan ze zelf zegt: nouja er zijn zoveel vrij-

willigers die al jaren en jaren vrijwilliger zijn. 

Dat klopt maar het is toch een mooi eerbetoon.  

Ruud is al 65 jaar aangesloten bij muziekvereni-

ging Excelsior in Andijk! Een hele prestatie. Een 

optreden van Excelsior kan van harte worden 

aanbevolen overigens; Excelsior heeft thema-

avonden die een lust zijn voor het oor, en visueel 

gezien is het ook keurig verzorgd. 

Zowel Ruud als Wil hebben veel connecties in 

zowel Andijk als Zwaagdijk-Oost; Ruud is gebo-

ren in Grootebroek maar hij verhuisde op zijn 

12e naar Andijk, met zijn familie uiteraard. Wil 

is geboren in Zwaagdijk-Oost. 

Terug in Andijk zijn ze heel blij met hun nieuwe 

stek; er is ruimte, natuur, voldoende parkeerge-

legenheid voor de deur, en een gemoedelijke 

sfeer. En als de pauwen onverwachts langs ko-

men dan heb je helemaal een vakantie-gevoel, 

zoals Ruud het uitdrukte. 

Nog vele jaren veel geluk, voorspoed en gezond-

heid gewenst en hartelijk dank voor de gezellige 

middag! 

 

Trudy 

Namens de redactie van Kontakt 
  

Uit de brievenbus 
 

KUNST- en TUINROUTE 

 

Op 3 juni is de jaarlijkse kunst- en tuinroute 

weer gepland van 11 tot 16 uur. Eerder in dit 

Kontakt een oproep voor de invulling van de 

ruimte in onze kerk, die weer als startpunt aan-

gewezen is. Meer info vindt u in de Andijker en 

de Binding de komende tijd. 

 

 

WESTFRIESE  

LOURDES VLIEGREIS 2023 

 

“De kleine kruistocht hebben we 

gelopen onder begeleiding van hedendaagse 

woorden en verhalen. Onze gedachten hieraan 

koesteren we en wij verwarmen ons in de herin-

nering van de verbondenheid die we daar ervaren 

hebben met onze groepsgenoten.” (Deelnemer 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2022). 

  

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar 

‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze beteke-

nis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten 

zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben 

mensen behoefte aan bezinning en zoekt men 

naar diepere waarden in het leven. Wie op pad 

gaat en openstaat voor contacten, komt andere 

mensen tegen die ook de taal van ontmoeting 

spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie 

met vakantie en geloof maken een reis naar 

Lourdes tot een bijzondere reis. Door die erva-

ring word je een ander mens. Misschien hoorde u 

er al enthousiast over vertellen? Ook voor niet 

gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenken-

den is een reis naar Lourdes waardevol! Ook on-

der hen zijn er velen ‘op zoek’.  

 

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbrug-

gen en op een aangename manier reizen? Dan is 

vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer 

anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van 

Maastricht naar Lourdes. De gecharterde bus 

brengt u via opstapplaatsen in Hoogkarspel en 

Hoorn naar Maastricht Aachen Airport. En, wilt 

u met mensen uit uw omgeving, uit de regio? 

Groep Westfriesland organiseert sinds 2002 een 

volledig verzorgde 6-daagse groeps(vlieg)reis 

naar Lourdes met medische, pastorale en reisbe-

geleiding. Data: 21 t/m 26-sep 2023. Ook be-

langstellenden buiten de regio zijn van harte uit-

genodigd!  

Wilt u in 2023 met dé Westfriese Lourdes Vlieg-

reis mee? Er is nog een beperkt aantal vrije 

plaatsen. Meld u dan ook snel aan bij Harry Vet 

ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040. 

 

TEKENEN EN SCHILDEREN MET 

OEKRAÏNERS  

 

In de zomer van 2022 zijn wij gestart met crea-

tieve avonden in Sorghvliet namens de drie ker-

ken in Andijk. Deze avonden zijn 1 maal in de 



14 

 

 

 

14 dagen, de mensen rekenen ondertussen ook 

op ons. Na al deze keren zien we dat dit een toe-

gevoegde waarde heeft, we leren elkaar beter 

kennen. En waar woorden soms moeilijk zijn om 

te communiceren, weten we dat door creatief te 

werken dit juist heel goed kan. Het geeft een in-

kijkje in het leven van deze mensen, de meeste 

zijn jonge mensen soms met kinderen.  

 

Er was ook een grote groep kinderen die heel 

graag aanschoof, maar hier zijn we toch mee ge-

stopt. Met alleen volwassen kom je tot een ander 

gesprek. Aan de hand tekeningen kunnen we 

zien wat de oorlog met hen doet. Een raam, met 

uitzicht naar buiten, de natuur, het gevoel van nu 

‘in een box te moeten leven’. Ook al is de dank-

baarheid groot naar Nederland en ons dorp, maar 

toch. Verplaats je maar eens in hun situatie. Ze 

hebben onder moeilijke omstandigheden hun 

land moeten verlaten en werken hier hard. Wij 

kunnen de oorlog niet stoppen, maar wel even de 

oorlog doen vergeten. 

Ons leven gaat ‘gewoon door’ we horen en lezen 

het nieuws, het is echter meer op afstand. 

 

Wij gaan graag door met deze avonden, we bie-

den elke keer een andere activiteit aan. 

Op deze manier laten we zien dat we belangstel-

ling hebben en meeleven, zo zien we om naar el-

kaar.  

 

Ineke Ruiter, Martin Linnane,  

Jan en Coby Gorter 

 

Basisschool  
‘de Bangert’ 
 

Zon en schaduw onlosmakelijk verbonden 
 

Zon en schaduw, het lijkt een tegenstelling, maar 

ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Zonder zon geen schaduw, geen schaduw, geen 

zon! De symboliek van licht en donker komt 

voor in ieders leven. We herkennen het ook in 

het Paasverhaal; vriendschap en verraad, leven 

en dood, liefde en haat. 

 

Iedereen kent donkere tijden, maar gelukkig 

meestal ook zonnige periodes. Lastige, verdrieti-

ge, soms schrijnende situaties brengen dikwijls 

ook mooie initiatieven, waardevolle momenten. 

 

We weten allen wat een verdriet de aardbeving 

in Turkije en Syrië gebracht heeft. Maar hoe 

mooi is het om te zien dat allerlei mensen in ac-

tie komen, initiatieven nemen om te helpen. 

 

Zo ook groep 8 van de Bangert. Zij zamelden 

geld in voor de familie van een Syrisch gezin bij 

ons op school. Hartverwarmend om te zien hoe 

iedereen zijn best deed om een ‘steentje bij te 

dragen’. Oprecht trots kijken we terug op hoe 

deze groep zich belangeloos heeft ingezet voor 

deze familie. 

 

Het lijkt iets kleins, toch is het een groot gebaar. 

De mooie en lieve kant van mensen laat zich dan 

zien in het veelvoud. Dat geeft hoop, een gevoel 

van samen en een prachtig resultaat. 

 

Als we ons bewust zijn dat iedereen donkere en 

lichte periodes kent in zijn of haar leven en men-

sen van nature het gevoel hebben in geval van 

nood te willen helpen…. dan kunnen mensen die 

in een ‘lichte’ periode zitten hun licht laten 

schijnen op mensen die in een ‘donkere’ periode 

zitten. Dit geeft warmte en energie. 

 

Iedere schaduw heeft een zonnige zijde. Zorg dat 

u de zon kan zijn voor iemand die aan de scha-

duwkant zit. Dat doet mensen verbinden….en 

wie weet leidt dit tot.... een onlosmakelijke ver-

binding voor het leven! 

 

Linda Blok 

Bangertschool Andijk 

 


